Woensdag 26 mei 1915.

De duitsche bladen spuwen vuur en viam op den *"woordverbrekermeineedige™ . Wie met
soldaten spreekt, verneemt, dat de nieuwe bondgenoot van 't vijandelijk leger zijn duitsche
landgenooten volkomen onverschillig laat.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)



